
Abdij van Aulne

Een ervaring om met het gezin, met z’n tweeën of solo te beleven, voor wie houdt van
geschiedenisrijke plekken, rustgevende landschappen en momenten die aan het water lijken stil te
staan.
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Reviews

4,3/5 (1411Google reviews)

 DU 24/02/2024 AU 10/03/2024 (CONGÉ DE DÉTENTE) : 7J/7 DE 13H À 17H DU 30/03 AU

31/05 : MER. AU DIM. DE 13H À 17H (7J/7 DURANT LES VAC. DE PRINTEMPS DU 29/04 AU 12/05)
DU 1/06 AU 30/09 : 7J/7 DE 10H À 13H ET 13H30 À 17H DU 1/10 AU 20/10 : WEEK-ENDS
UNIQUEMENT, DE 13H À 17H DU 19/10 AU 3/11 : 7J/7 DE 13H À 17H FERMÉ DU 4/11/2024

21/02/2025
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 +32 71 55 49 28

 BEZOEK DE WEBSITE

Maandag : 13:00 - 18:00

Dinsdag : 13:00 - 18:00

Woensdag : 13:00 - 18:00

Donderdag : 13:00 - 18:00

Vrijdag : 13:00 - 18:00

Zaterdag : 13:00 - 18:00

Zondag : 13:00 - 18:00

 Informatie

Abbaye d’Aulne, een cisterciënser juweel waar de tijd is blijven stilstaan in het
hart van de Vallei van de Vrede
Wat gebeurde er in 1794? Vanaf uw eerste stappen in de Abbaye d’Aulne hangt die vraag in de lucht, gedragen door de stilte
van de stenen en het gefluister van de omringende natuur. Gelegen aan de oevers van de Samber, in een groene oase, nodigt
deze voormalige cisterciënzerabdij u uit voor een gevoelige duik in de geschiedenis, waar verleden en wilde natuur
harmonieus samenkomen. Hier vertelt elke ruïne een verhaal, brengt elke bocht rust en blijft elke blik even hangen.

Een cisterciënzersite gevormd door geschiedenis en eeuwen
De abdij werd gesticht door cisterciënzermonniken en ontwikkelde zich rond een ideaal van eenvoud, arbeid en spiritualiteit.
Vandaag onthullen vooral haar indrukwekkende overblijfselen zich tijdens een vrij of begeleid bezoek. De voormalige
gotische abdijkerk, de stenen muren en de open volumes onder de hemel herinneren aan de vroegere grandeur van deze
belangrijke plek van het Waalse erfgoed.

De gebeurtenissen van 1794, die de site blijvend hebben getekend, krijgen hier een bijna tastbare dimensie. De ruïnes, verre
van verstild, worden stille getuigen van een woelige periode. Dankzij de didactische panelen in drie talen wordt het verhaal
van de plek helder en toegankelijk, zodat jong en oud de grote fases van haar geschiedenis kunnen begrijpen zonder de vredige
sfeer te verstoren.

Een rustgevende onderdompeling tussen majestueuze ruïnes en beschermde
natuur
De Abbaye d’Aulne is ook een uitgesproken zintuiglijke ervaring. Uw blik dwaalt over de Vallei van de Vrede, uw stappen

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Rue%20Vandervelde%20291%206534%20Goz%C3%A9e%20%28Thuin%29
tel:+32%2071%2055%2049%2028
https://abbayedaulne.be


weerklinken zacht op de met groen omzoomde paden, terwijl de Samber de wandeling begeleidt met haar rustige stroom. De
majestueuze ruïnes vormen een betoverend decor, dat verandert met de seizoenen en het licht.

U komt hier om te vertragen, te ademen en te voelen. De site straalt een zeldzame, bijna omhullende sereniteit uit. Oude
stenen versmelten met bomen, mos en wilde kruiden en creëren een natuurlijk evenwicht dat uitnodigt tot contemplatie. Een
ware oase van rust, ideaal voor een tijdloze pauze, op slechts enkele minuten van de stedelijke drukte.

Een levendig, toegankelijk en verrijkend bezoek
Of u nu kiest voor een ontdekking op eigen tempo of voor een rondleiding, de site van de Abbaye d’Aulne onthult zich met
gulheid. Heldere uitleg, een overzichtelijk parcours en de bijzondere sfeer maken het bezoek zowel leerrijk als ontroerend.
Gezinnen waarderen de educatieve dimensie, erfgoedliefhebbers blijven stilstaan bij de architectuur en gotische details,
terwijl bezoekers die rust zoeken simpelweg genieten van het moment.

Gelegen in het hart van de vallei, past de abdij perfect in een uitstap in Wallonië en biedt zij een culturele en contemplatieve
pauze op een steenworp afstand van talrijke wandelroutes.

Uurrooster

Van 14 februari tot 1 maart: 7d/7 (13u-17u) • Van 1 april tot 31 mei: woensdag tot zondag + 7d/7 van 6 april tot 10 mei (13u-18u) •
Van juni tot september: 7d/7 (10u-13u & 13u30-18u) • Van 1 tot 18 oktober: weekends (13.00-17.00 uur) + 7d/7 van 19 oktober tot
en met 1 november.

Prijs

volwassenen €5 - 65+, studenten (12-18) €4 - kinderen (6-12) €1 - kinderen (<6) gratis • Spelboekje voor kinderen: €2

Rondleiding

Rondleiding enkel in FR elke zondag in juli en augustus (duur 1.15 u) • Prijs: volwassenen €8 - 65+ €7 - studenten (12-18) €4

Duur van het bezoek

Vrij bezoek: 45 min.

Groep

Rondleiding Rondleiding of animatie kan het hele jaar op reservering (NL, FR, EN): vanaf €8 pp. • Combineer het bezoek aan de
Abdij met andere toeristische sites in Thuin en omgeving.

 Weer in Gozée (Thuin)

 In de nabijheid...

    

Bereken uw route

Station op 2300 m : Landelies Autoparking
Busparking
3 plaatsen Maestro Honden toegelaten

Fotografie Museum
Charleroi (Mont-sur-Marchienne)   7,86 Km  00:14

https://www.belgiantrain.be/nl
https://www.365.be/nl/attractions/bezoeken-kunst-charleroi-mont-sur-marchienne-fotografie-museum/


https://www.365.be/nl/attractions/bezoeken-kunst-charleroi-mont-sur-marchienne-fotografie-museum/


https://www.365.be/nl/attractions/bezoeken-kunst-charleroi-mont-sur-marchienne-fotografie-museum/

